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120. Het verhaal van de goudmijn 

kwaliteit  warme markt  koude markt  zelfvertrouwen  geloof 

 

‘Lisa, het is helemaal niet zo moeilijk om klanten te vinden, eens je 

overtuigd bent van de waarde van onze producten. Die zijn goud waard!’ 

Ron wilde Lisa laten inzien dat haar succes te maken had met haar geloof 

in de kwaliteit van de voedingsprogramma’s: ergens was er nu iemand op 

zoek naar wat zij te bieden had. De kans was zelfs héél groot dat iemand uit 

haar kennissenkring nog niet precies wist wat ze te bieden had, simpelweg 

omdat ze het nooit in detail had verteld. “Ik wil mijn familie en vrienden niet 

lastig vallen” had ze tegen Ron gezegd, toen hij haar had geadviseerd om 

haar namenlijst te maken en ermee aan de slag te gaan. 

Het resultaat was dat ze uitsluitend op de koude markt werkte, wat ze 

uiteindelijk ook niet zo prettig vond. Ron herinnerde zich een verhaal dat hij 

lang geleden op een opleiding had gehoord en dat hij ook bij Jim Rohn had 

gelezen. Hij besloot een poging te ondernemen om Lisa te laten inzien dat ze 

goud in haar handen had. 

‘Lisa, ik ga je een verhaaltje vertellen. Stel je voor dat je zondagmorgen bij 

het eerste zonlicht opstaat en een frisse wandeling in je buurt maakt. Tot je 

verbazing zie je dat een eindje verderop een struik is weggerukt aan de zijkant 

van een bosje en dat er een opening is van een grot! Vrij groot zelfs! Je kan 

er zo inwandelen zonder dat je je hoeft te bukken. Je gaat binnen en na enkele 

passen zie je achteraan tegen de rotswand iets blinken. Je bukt je, neemt de 

gele klomp vast en realiseert je dat het puur goud is! Zomaar uit het niets komt 

dit uit de aarde naar boven! Je neemt alles wat je kan dragen in je armen en 

keert huiswaarts. Thuisgekomen neem je snel een kruiwagen en een schop 

om het resterende deel van het goud te gaan inladen. Terug bij de grot aan-

gekomen doe je een eigenaardige ontdekking: dat hoopje goud lijkt weer even 

groot te zijn als de eerste keer toen je het ontdekte! Hoe kan dat nou? Je 

neemt de schop, laadt je kruiwagen vol met het eerste deel en gaat naar huis. 

Je legt alles keurig in je tuinhuis en keert weer naar de grot. Maar warempel: 

die berg is wéér gegroeid, je weet het bijna zeker! Je plaatst een markering 

van de hoogte van de goudberg op je schopsteel en je laadt nogmaals je 

kruiwagen vol voor een volgende rit. En jawel, bij je terugkeer weet je het 

zeker! Hoeveel je ook van de berg afgraaft, er komt steeds goud bij! Deze 

goudader blijkt onuitputtelijk! Mijn vraag aan jou, Lisa: wat ga je nu doen?’ 

Lisa kijkt Ron verward aan. ‘Wat zou ik moeten doen, Ron?’ 
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‘Als de goudader blijft aangroeien, zou je die willen delen met anderen?’ 

‘Uiteraard Ron, ik ben iemand die graag deelt. Zeker als het puur goud zou 

zijn! Daar zou ik veel mensen blij mee kunnen maken!’ 

‘En wie zou je dit gunnen? Ga je een selfie zetten op facebook of instagram: 

jij die een kruiwagen vollaadt met puur goud? Ga je een advertentie plaatsen 

in de krant? Leads kopen op het internet? Ga je flyeren in de hoop dat iemand 

reageert op je oproep om goud te graven?’ 

‘Natuurlijk niet, gekske! Ik zou meteen mijn zus contacteren, zij kan het 

goed gebruiken. En mijn vrienden, mijn familie en kennissen. Mensen die ik 

het best ken. Pas als zij het weten zou ik met onbekenden spreken.’ 

‘Hoor je goed wat je zelf zegt, Lisa? Je zou eerst je warme markt contac-

teren! Laat me je iets vertellen: ik ben er zeker van dat als je sommigen van 

je warme markt belt, dat ze je voor gek zullen verklaren! “Een goudmijn 

gevonden? Dat kan toch helemaal niet?” Anderen zouden het je kwalijk 

nemen dat je hen op een zondag zo vroeg belt. Nog anderen zouden niet 

willen afkomen omdat ze geen kruiwagen of schop hebben. “Weet je wel wat 

een schop kost zeg? Ik heb geld nódig, ik ga niet eerst geld uitgeven voor een 

kruiwagen of een schop hoor, ik ben niet gek! Als het gratis is, wil ik wel 

afkomen. Of kan je wat goud langsbrengen?”’ 

Lisa moest bekennen dat het nog niet zo gek gevonden was. Er zouden 

inderdaad mensen zijn die haar gek zouden verklaren en niet iedereen zou 

komen kijken. Maar stel dat het nu héél écht waar was van die goudmijn? 

Ron beklemtoonde nog eens: ‘Lisa, de programma’s die je hebt zijn écht 

goud waard! Mensen gáán zich echt veel beter voelen! Ze gaan een lichaam 

krijgen dat beter in balans is. En met jouw coaching gaan ze zich fitter voelen 

dan ooit tevoren! Waarom geloof je dit zelf niet? Hoe kan je dan verwachten 

dat anderen jou geloven? Het start met je eigen vertrouwen in wat je te bieden 

hebt. Je hebt een onuitputtelijke goudmijn ter beschikking. Ga met deze visie 

praten met mensen en je zal zien dat er mensen zullen zijn die je volgen, als 

je met genoeg mensen praat. Niet iedereen zal meteen enthousiast zijn, maar 

als je op een respectvolle manier consistent blijft praten, zijn er zeker mensen 

die je verhaal geloven en die je heel dankbaar gaan zijn dat jij de goudmijn 

met hen hebt gedeeld. Of ze nu klant worden of welzijnscoach: jij weet waar 

de grot is: deel dit met iedereen die je dierbaar is.’ 

Ron had Lisa ook al het verhaal van het Chinese restaurant verteld…   (III-3) In een stroomversnelling 

Ron had met Philippe al over Lisa gesproken. Wat was Philippes advies?           (III-5) Frustraties alom 

Ron had Lisa ook al kordater aangepakt. Werkte dit?         (47) Stop met klagen, focus en doe je werk! 
 


