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‘Beste mensen, dankjewel dat ik gastspreker mag zijn op dit weekend! Mijn
dag is al mooi begonnen: toen ik bij het hotel aankwam, zag ik een nummer-
plaat met kenteken: FLY-111. Hoe Mooi! FLY staat natuurlijk voor First Love
Yourself en 111 staat voor het manifesteren van je gedachten. Alles wat je
dan denkt zal zich in een versneld tempo realiseren. Ik ben dus vereerd dat ik
jullie mag helpen om nog betere coaches te worden met een groot team!’

Ron zat vooraan in de zaal en fronste onbewust zijn wenkbrauwen. Wat is
dit hier voor flauwe kul? Ron wist dat sommige mensen hoog opliepen met
allerlei bovennatuurlijke boodschappen, maar dat was niets voor zijn kritische
geest. Hij hield van een nuchtere kijk op het leven. Deborah had hem wel al
veel bijgebracht op het vlak van spiritualiteit en hij was daar dankbaar voor,
maar hij moest het gevoel kunnen houden dat hij een vrij man was die z&If zijn
toekomst in eigen handen had. Dat had hij Deborah duidelijk gemaakt. En dat
had ze gelukkig niet tegengesproken: hij had het recht om zijn eigen pad te
kiezen. En om al dan niet te geloven dat er méér was dan je direct kon zien.

‘Geen paniek mensen, ik ga dit weekend wel degelijk sessies geven
waarbij je concrete handvaten krijgt. Ik haal die nummerplaat even aan omdat
ik het te toevallig vind dat net die auto aan de voordeur stond. Mijn visie over
magie: je kan het leven maar op één van de twee manieren benaderen: ofwel
vind je helemaal niets magisch ofwel vind je alles magisch! En persoonlijk ga
ik het liefst voor het tweede: alles heeft een betekenis. Ik verwacht niet dat je
hierin meegaat natuurlijk. Maar besef dat als je dit niet gelooft, dat dit 60k een
geloof is. Sta me toe dat ik van de gelegenheid gebruik maak om een verhaal-
tje te vertellen van 2 personen die 's morgens naar hun werk rijden...’

‘Persoon 1 vertrekt 's morgens naar zijn werk en komt een rode Range
Rover tegen met nummerplaat SKV-711 en denkt: “Wauw, Succes Komt
Vandaag — Ik ben op goede weg met mijn affirmaties!” Even later rijdt hij de
shelweg op en ziet een zwarte Audi met nummerplaat: STB — 777 en denkt
euforisch: “Simply The Best — mijn inspanningen worden beloond!” Hij is nog
maar net deze auto gepasseerd en hij ziet een grijze BMW: AAI - 248 “Altijd
Aardig Intelligent, ik word beloond voor wat ik doe!” De hele verdere rit ziet hij
allerlei boodschappen in de nummerplaten en hij komt een uurtje later in een
opperbest humeur op zijn werk aan, klaar om er een stralende dag van te
maken. Alle sterren staan goed om hem te helpen in zijn geluk! Wat voelt hij
zich uitverkoren om vandaag een positief verschil te maken in de wereld?’
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‘Persoon 2, diezelfde ochtend. Hij rijdt de garage uit en denkt: “Verdorie!
Weeral file! En die rode Range Rover haalt het in zijn hoofd om zonder pinken
van rijstrook te veranderen! Idioot!!” Even later bots hij bijna met een zwarte
Audi die hem er niet tussenlaat, waardoor hij naar zijn aanvoelen minuten
moet wachten om via de invoegstrook de snelweg op te kunnen rijden.
“Ongelikte beer! Dat is levensgevaarlijk!” En hij is nog maar net de snelweg
op of een grijze BMW rijdt hem met een veel te hoge snelheid rechts voorbij.
“Doodrijder!” Roept de slecht geluimde man hem na. Zijn hele weg naar zijn
werk is weer een hel, net zoals elke werkdag. Hij haat al dat verkeer! Net op
tijd parkeert hij snel zijn auto en haast zich naar zijn kantoor om aan zijn dag
te beginnen. “Nog twee dagen en het is weekend! Dan ben ik twee dagen
verlost van die rot-file!”

‘Mijn vraag aan jullie, beste mensen: met wie zou jij die ochtend het liefst
een gesprek hebben? Met de man die vrolijk in de file naar zijn werk rijdt en
zich uitverkoren voelt om een stralende dag te krijgen, zich baserend op alle
mooie signalen die hij heeft gezien? Of met de tweede man die zich constant
geérgerd heeft aan dezelfde auto’s die hij alleen maar hinderlijk vond?’

Gegrinnik in de zaal. Ook Ron moest toegeven dat het goed gevonden
was. Los van het feit of er daadwerkelijk zogenaamde boodschappers zouden
bestaan die je permanent signalen geven, wordt het leven wel gemakkelijker
als je er in gelooft: dan zie je in alles wel 'n voorteken. Toevallig had zijn vrouw
gisteren tijdens hun avondwandeling iets gelijkaardigs gezegd: “Oh, kijk! Een
wit veertje! Dat is een mooi teken Ron, het gaat goed met je vader en er staan
ons mooie dingen te wachten!” Een beetje meewarig had hij gelachen om de
geestdrift van zijn vrouw over zo’n pluimpje, maar om één of andere reden
was de rest van de wandeling nog inniger geweest dan anders. Hij moest nu
ook terugdenken aan hun gesprek op de terugweg van Thibo’s begrafenis.

Wacht eens even: zei hij zonet toevallig tegen zichzelf? Hmm... Misschien
is het toch niet zo’n gekke gedachte wat die spreker zonet zei: er zijn twee
manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is of doen alsof
alles een wonder is. Was dit geen uitspraak van Albert Einstein? Dat is toch
ook niet bepaald iemand die enkel met softe dingen bezig was. Integendeel,
die man heeft heel de wetenschappelijke wereld herhaaldelijk op zijn kop
gezet en zijn theorieén en voorspellingen blijken accurater dan de wetenschap
ooit had kunnen vermoeden.

Brian, de gastspreker ging verder: ‘Beste mensen, ieder zijn gekkigheid.
Tijd voor de opleiding nu: zo heb ik dit mijn team gebouwd ...’

Waarover had Ron een toch wel spiritueel gesprek met Deborah? (83) De waterdruppelgedachte
Waarover ging het gesprek tussen Ron en Isabella na de begrafenis? (110) Je hebt een steen verlegd
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